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Woensdag: Tiel - Istanbul  

Om 4.30 gaat meedogenloos de wekker. We gaan naar Turkije. Om 5.00 staan ma en Wim 

voor de deur om ons uit te zwaaien. Dat doen ze door ons naar Eindhoven Airport te rijden. 

Vandaar gaan we met onze low1 budget vlucht naar Istanbul. Daar zitten we in het Sunshine 

hotel. 

                                                             

1 IŜǘ ƭƻǿ ōƭƛƧƪǘ ǘŜǊ ǇƭŜƪƪŜΥ ǳ ƳŀƎ ƳŜŜ ōŜǘŀƭŜƴ ƛǾƳ ŘŜ ǎǘƛƧƎƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ ōǊŀƴŘǎǘƻŦ ǇǊƛƧǎΦ 5ŀǘ ƛǎ Řŀƴ ϵ нлΣ--. 
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Als we veeeeeel te vroeg voor de balie staan (6.00 uur) check Nelleke nog één keer de 

papieren. We gaan inderdaad naar het Sunshine hotel, maar geen idee waar dat ligt. Er is 

maar één oplossing (nadat ze ons ter plekke ook niet kunnen helpen) en dat is E* bellen.  

Na wat gerommel met het 

net komt die met een 

adres. Het is in het Turks, 

dus het is niet uit te 

spreken, maar we kunnen 

onderweg. Meer dan dat, 

Nelleke heeft de gids van 

Istanbul uit haar hoofd 

geleerd, dus er is een 

redelijk beeld van wat we 

kunnen doen. We hebben 

zelfs de koers van de Lira. 

Het is minder dan de oude 

Zloty. We worden weer miljonair. 

De vlucht naar Istanbul loop goed. 

±ƛǎǳƳ ƪƻǇŜƴ όϵ мл ǇǇύ ƳƛƭƧƻŜƴŜƴ 

[ƛǊŀΩǎ ƻǇƴŜƳŜƴ Ŝƴ ǿŜ ƪǳƴƴŜƴ ƻǇ 

zoek naar een taxi. Het door E* 

gevonden adres blijkt te kloppen. 

Met een stevig tempo gaan we 

richting hotel Sunshine. Het ding 

blijkt op de hoek van de Aya Sofya te 

liggen en dus ook bijna recht 

tegenover de Blauwe Moskee. We 

betalen de taxichauffeur een paar miljoen, en gaan op zoek naar de kamer. Dit blijkt niet een 

oord waar je spontaan emigratieplannen opdoet, maar het voldoet voor een paar dagen. 

Vanuit het hotel lopen we eerst terug naar de blauwe moskee. Dat kost wat tijd, want we 

willen alles onderweg zien. Istanbul blijkt te zijn wat men heeft beloofd: een mengeling van 

van alles en nog wat als het om culturen gaat. Strenge islamieten volledig in zak verpakking 

ŘƛŜ ƻƴǎ ƳŜǘ ŜŜƴ ǎǘǊŜƴƎŜ ά{ǘŀǇƘƻǊǎǘέ ōƭƛƪ ŀŀƴƪƛƧƪŜƴΣ ƳŜƴǎŜƴ ŘƛŜ ŀƭ ǾƻƭƭŜŘƛƎ ōƛƧ ŘŜ 9¦ ǇŀǎǎŜƴ 

en toeristen, veel toeristen.2 En hoe άAmsterdamsέ het gemiddelde ook is, wij vallen als 

                                                             

2 Waaronder uiteraard weer letterlijk busladingen uit het land van de reizende zon 
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ǘƻŜǊƛǎǘŜƴ ƳŜŜǊ Řŀƴ ƻǇΦ 9Ǌ ǿƻǊŘŜƴ ƘƛŜǊ ƴŀƳŜƭƛƧƪ ƎŜŜƴ ǇƻƭƻΩǎ Ŝƴ ǎǇƛƧƪŜǊōǊƻŜƪŜƴ ƎŜŘǊŀƎŜƴΦ 

Opvallen heeft hier één nadeel. Aan toeristen kan je geld verdienen en dus wordt je 

permanent aangeklampt door verkopers die is kleden, sierraden, servies etc. proberen te 

verkopen. Ze spreken allemaal ϵ9ƴƎƭƛǎƘ3 maar stug doorlopen en net doen of je niets hoort is 

de beste strategie. Een nadeel is wel dat je nergens naar kunt kijken: onmiddellijk komen ze 

uit het niets als wespen op je af. 

Al snel ontdekken we dat het niet allemaal slecht 

bedoeld is. We hebben dorst en in wil een fles 

ǿŀǘŜǊ ƪƻǇŜƴΦ 5ŀΩǎ рлл ȊŜƎǘ ŘŜ ǾŜǊƪƻǇŜǊΦ Lƪ ōŜǘŀŀƭ 

met 20 miljoen. Daar heeft hij niet van terug. άYou 

owe me 500έ4 stelt de man vast, en geeft me de fles 

mee. 

Goed, dit verhaal was op weg naar de blauwe 

moskee, en op den duur komen we daar ook aan. 

Het is hier goed geregeld. Er staan bakken met 

plastic zakken waar de schoenen in kunnen en dan 

kunnen we naar binnen. De moskee is vooral groot, 

met veel gouden Arabische opschriften en een 

prachtig tapijt dat is verdeeld in allerlei kleine 

bidvelden. Een hek scheidt de heidenen van de 

gelovigen, maar vanuit een 

toeristische invalshoek maakt 

dat niet uit. We kunnen alles 

goed bekijken. Wel moeten we 

een bijklussende turk van het 

lijf houden die ons wil 

rondleiden, maar op dat punt 

begint enige gewenning op te 

treden.  

Buiten kijken we nog naar de 6 

minaretten en we komen via de 

                                                             

3 Een taal bestaat uit een woord. Volgens Nelleke is Euroenglish niŜǘ ǘŜ ƭŜȊŜƴΣ ŘŀŀǊƻƳ ǿƻǊŘǘ ƘŜǘ ϵ9ƴƎƭƛǎƘΦ 5ƛǘ ƛǎ 

een taal die door iedereen in Europa wordt gesproken en begrepen, met uitzondering van de engelsen. 

4 In dit geval is dat vijfhonderdduizend Lira oftewel 0,30 ϵ [ŀǘŜǊ vertelt hij dat en binnenkort 6 nullen worden 

geschrapt. 



Istanboel 2004 4 

achterdeur bij de bazaar terecht. Nee, we willen geen tapijtje, ketting of shawl, maar als we 

een kop koffie pakken wordt het wat rustiger. 

We lopen iets verder, langs de oude en 

nauwelijks herkenbare oude 

paardenrenbaan als het tijd blijkt voor 

het gebed. En dat zal je weten ook. Ik 

heb in mijn puberteit een allergie voor 

kerkklokken ontwikkeld. Nu komen we 

er achter dat het allemaal veel erger 

had gekund. Vanaf de minaretten 

worden we opgeroepen voor het 

gebed. Nu heeft iedere moskee 

minimaal 1 minaret, maar dat aantal 

kan tot zes oplopen. Istanbul is een lawaaiige stad. Veel verkeer en een slechte lucht. Een 

mannetje op een minaret zou verloren gaan in de strijd en zelfs een close harmonie groep op 

zes minaretten legt het af tegen het toeterende verkeer. 

5Ŝ ƳƻŘŜǊƴŜ ǘŜŎƘƴƛŜƪ ƘŜŜŦǘ Řƛǘ ƻǇƎŜƭƻǎǘ ǾƻƭƎŜƴǎ ƘŜǘ άŜǊ ƻǇ Ŝƴ ŜǊ ƻǾŜǊ ǇǊƛƴŎƛǇŜ5έ ƻǇ ƛŜŘŜǊe 

minaret zijn luidsprekers gemonteerd die gezamenlijk de nodige decibel weten te 

produceren om iedereen onder de aandacht te krijgen. Van synchronisatie is geen sprake: 

sommige roepen een half uur later op dan anderen, maar ook kan er sprake zijn van een 

verschil van enkele seconden. Hoewel de tekst globaal hetzelfde is, heeft iedere aanroeper 

ŀƭǎ ŜŜƴ ǎƻƻǊǘ 5W ȊƛƧƴ ŜƛƎŜƴ ǎǘƛƧƭΦ IƛŜǊŘƻƻǊ ƻƴǘǎǘŀŀǘ ŜŜƴ ƎŜƭǳƛŘ Řŀǘ άǿƛǘƘ ŀƭƭ ŘǳŜ ǊŜǎǇŜŎǘέ ŀƭǎ 

kattengejank valt te omschrijven. 

Nelleke raakt hierdoor in cultuurshock. Ze mist 

overzicht over de stad, mede veroorzaakt doordat de 

stad in grote stukken is verdeeld door de gouden 

hoorn en de Bosporus De taal is lichaamsvreemd, het 

geloof ongelofelijk en er is itt Londen of Parijs geen 

lijstje met things to do. Nu hebben we een mooie 

ƎƛŘǎΣ Ŝƴ ŘƛŜ ǿƻǊŘǘ ŀƭ ǎƴŜƭ ŜŜƴ ōŀƪŜƴΦ hǇ άōƭŀŘȊƛƧŘŜ мέ 

staat altijd een lijst die je tenminste gedaan moet 

hebben en als je je daar op richt kan je thuis altijd 

ǾŜǊǘŜƭƭŜƴ Řŀǘ ƧŜ άōŜƭŀƴƎǊƛƧƪŜ ŘƛƴƎŜƴέ ƘŜōǘ ƎŜȊƛŜƴΦ 

Tijdens de wandeling bezoeken we de graftombe van 

                                                             

5 ϰ aŀǊǘ {ƳŜŜǘǎ 
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sultan Ahmed I, een soort grafkamer van de Oranjes, maar dan openbaar en bovengronds, 

en we komen langs de Aya SofƛŀΣ ŜŜƴ άōƭŀŘȊƛƧŘŜ мέ ŀǘǘǊŀŎǘƛŜΦ  

We eindigen met het afbetalen van de waterschuld en een korte tuk. Voordat we dat doen 

gaan we naar het dak van het hotel 

ƳŜǘ ȊƛƧƴ άǿŜǊŜƭŘōŜǊƻŜƳŘŜέ ǳƛǘȊƛŎƘǘΦ 

Het uitzicht is inderdaad mooi. Je 

kijkt op het Topkapipaleis, de 

blauwe moskee, de gouden hoorn 

en de Ayasofia6. En je ziet het 

hotelterras en dat is dan, 

samenvattend, weer jammer L 

Daarna eten we bij hetzelfde tentje 

en bekijken de inmiddels verlichte 

blauwe moskee en de Aya Sofia. 

Daarna donderen we om. 

Donderdag: Grand Bazaar tot Ayasofia 
Ondanks de herrie hebben we vannacht iets geslapen. We maken ons een soort van schoon. 

Shampoo hebben ze hier niet en tandenborstels ook niet (nou ja, laten we eerlijk blijven, 

Nelleke heeft de laatste niet in de toilettas gedaan). 

Na het ontbijt in het hotel 

zetten we koers richting 

Grand Bazaar. Een overdekte 

markt waar ze alles verkopen 

wat je niet nodig hebt en ook 

wat zaken die je mogelijk wel 

nodig hebt, maar dan in ieder 

geval niet hier zou willen 

kopen. De markt is overdekt 

en bestaat uit een groot 

aantal straten. Hier en daar 

zie ze wel open lucht, maar 

dat kan ook een han zijn: een 

                                                             

6 bŜƭƭŜƪŜ ŎƻǊǊƛƎŜŜǊǘ ŘŜȊŜ ǾŜǊǎƭŀƎŜƴΦ ½ƛƧ ǎŎƘǊƛƧŦǘ !ȅŀ Ŝƴ {ƻŦƛŀ ƭƻǎΦ 5ŀǘ ŘƻŜƴ ȊŜ ƘƛŜǊ ƴƛŜǘ ōǳǘ άǿƘŀǘeverέ  
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doodlopend pleintje met fabriekje aan de rand van de bazaar. De plafonds zijn er schitterend 

en al met al een meer dan prima toeristisch vermaak. Na een uurtje staan we weer buiten7. 

Via een paar straten lopen we naar 

de volgende moskee. De straten 

zijn keurig ingedeeld. Zo heb je een 

straat voor kleding en telefoons, 

één voor de inhoud van de 

keukenla en telefoons en één voor 

pannen en telefoons. Op een hoek 

zien we een park. Na wat 

wandelen komen we er achter dat 

het een universiteitspark is. Er in 

staat een grote toren. Uit onze 

koran, DE GIDS voor Istanbul, blijkt 

dat het een brandtoren is geweest. Van daaruit was de stad goed te overzien. Door het park 

lopen we naar het Beyazitplein. Er is een grote poort, waar zowaar politie staat om je te 

controleren. Aan het plein is het kalligrafiemuseum. Hoewel pakweg drie van onze kinderen 

dit een absolute must zouden vinden bewonderen we de buitenkant en maken alleen 

gebruik van het betaalde 

toilet. Daar hebben ze geen 

wisselgeld, en ik eindig met 

een fles water. Ruilhandel 

bestaat dus nog. 

Verder is er een moskee, die 

lopen we even door om te 

eindigen op het terrasje er 

naast. Met onze achtergrond 

is de juiste plaats voor koffie 

toch nog even belangrijker 

dan de juiste plaats voor Mekka. Achter de moskee is het plein en de straat van de 

boekverkopers. Hier staat oa een beeld van de eerste man die is begonnen met boekdrukken 

in Turkije. Na deze straat kunnen we het lijstje bezienswaardigheden aan het Beyazitplein 

volledig afstrepen en we gaan via de universiteitstuin op weg naar de Süleymaniye Moskee.  

                                                             

7 Dit kwam toevallig zo uit. Nelleke had er de rest van de dag kunnen zitten, Esther waarschijnlijk een week. 
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Na de blauwe moskee zijn we zeer benieuwd naar de grootste moskee van Istanbul. We 

lopen een stuk door de bestek- en telefoonsstraat tot ik een open deur en een trap ontdek. 

Gelet op de minaretten die we hebben gezien moet hier achter de huizen de moskee zitten. 

Het vermoeden klopt. Rond de enorme moskee ligt een behoorlijke tuin. Die is omgeven 

door een muur, maar 

daarbuiten staan weer allerlei 

gebouwen in dezelfde stijl en 

met vergelijkbare koepels. DE 

GIDS laat het goed in schema 

zien. Binnen lijkt het niet zo 

enorm als de blauwe moskee, 

maar dat is gezichtsbedrog 

horen we een gids uitleggen. 

De koepel van de Süleymaniye 

Moskee bestaat uit een grote 

koepel die zijn sterkte ontleent 

aan een groot aantal kleinere 

koepels. Ook aan de buitenkant is dat goed te zien. Buiten wordt de moskee permanent 

door politie bewaakt. Wij zijn per ongeluk door een deur binnen gekomen waar niemand 

stond, maar verder is het overal raak, eventueel kunnen ze je zelfs met een metaaldetector 

te lijf. 

Hier moeten we ons een tsjai-tsjai-tsjai verkoper van het lijf houden. Dit lijkt heel dreigend, 

maar in feite loopt de man 

gewoon met thee.  

Inmiddels is het lunchtijd. DE 

GIDS laat zien dat er wat 

eetgelegenheid is in het complex. 

Door onze aanwezigheid stijgt het 

aantal toeristen tot twee. We 

eten er prima op de kleine 

bankjes en krijgen gratis druiven 

aangeboden. Nelleke eet een 

plane salad; langzaam begint ze 

aan het ϵ9ƴƎƭƛǎƘ te wennen, al ligt 

ze bij dit soort kreten in een deuk. Verder is het zo rustig dat we geheel uitgerust aan de 

volgende etappe kunnen beginnen. Het plan is om naar de Ayasofia te lopen en die te 

bekijken. In grote trekken lukt dat, maar doordat we alles willen zien schiet het niet echt op. 
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Allereerst lopen we via de 

schrobstraat (volgens Nelleke 

de borstel & telefoonstraat) 

richting 

tupperware/huishoudplastic & 

telefoonstraat naar het water. 

In de schrobstraat kopen we 2 

DƻƪƪǳǎŀƐƛ {ŜǊƛǎƛΣ waardoor de 

tanden ook weer gepoetst 

kunnen worden. 

Als we eenmaal langs het 

water (de gouden hoorn) staan zien de een brug naar de overkant. Dus doen we een rondje 

over de Galatabrug. Dat is 

vooral aardig omdat er 

winkeltjes zijn en men massaal 

staat te ǾƛǎǎŜƴΦ !ŀƴ άƻƴȊŜέ ƪŀƴǘ 

van de brug is een groot plein 

met 2 moskeeën. De Nieuwe 

Moskee valt onder de 

supercategorie, maar Nelleke 

geeft aan moskee-moe te zijn, 

dus deze slaan we over. Ook de 

verkopers slaan we van ons af. 

Nee, ik wil geen sokken en het 

doet me niets dat ze van Hugo 

Boss zijn en nee, we willen ook geen witte onderbroeken.  

Achter de Nieuwe Moskee heeft 

Nelleke de kruidenmarkt 

ontdekt. Los van telefoons 

verkoopt men hier kruiden. Nu is 

dat een vrouwenproduct, dus 

voor het eerst laten ze mij met 

rust en is Nelleke de klos om 

safraan, dadels, vijgen etc. af te 

slaan. Na de overdekte markt 






















